Kunstschilder

Als dochter van kunstzinnige ouders kwam Liz Strick al op
jonge leeftijd in aanraking met de schilderkunst. Haar vader
maakte vooral gedetailleerde botanische tekeningen en haar
moeder aquarelleerde. Pas nadat ze in het buitenland woonde
en haar kinderen op kostschool gingen, maakte Liz werk van
haar artistieke talenten. In haar eigen huis op Ypenburg heeft
zij een atelier,

Eigen stijl

Liz Strick heeft 24 jaar lang in verschillende landen gewoond,
die allemaal een andere speciale indruk op haar hebben
gemaakt. Haar opleiding gencot zij onder andere aan de
ateliers van Orhan Taylan in Istanbul in Turkije en Oliver Bevan
in Engeland. Zij leerde vanuit de techniek haar eigen weg

te vinden in haar eigen stifl. “In het begin werkte ik minder
met kleur. Maar daardoor leerde ik de gradaties van kleur te
ontdekken, Nu treed ik met veel meer kleuren naar buiten, Dat
hoort bij mij. Ik zie in veel dingen een eigen kleur. Ook woor-
den vertaal ik naar kleuren,”

Kleuren en beelden

De stijl van Liz is expressionistisch en kleurrijk en veelal figura-
tief, Zij schildert vaak met het paletmes omdat dit haar meer
vrijheid geeft dan de precisie van het penseel. Haar kinderen
wonen verspreid over de hele wereld, waardoor ze nog steeds

veel reist. En al die indrukken zijn terug te vinden in de schilde-

rijen die zij maake, Liz exposeert met haar werk in landen over
de hele wereld. Ze schildert vaak in series en maakte onder
meer schilderijen van Libanon, Turkije en water. “Inteéractie met

kunstenaars is belangrijk om uiteindelijk vanuit jezelf te kun-
nen schilderen. Ik ben een enorm gevoelsmens. Een onder-
werp moet me raken om het goed te kunnen schilderen. Ik leg
in mijn hoofd de kleuren vanuit mijn gevoel vast. Mijn camera
ondersteunt het met beelden van de werkelijkheid. In mijn
atelier komen die beelden samen en er ontstaat een schilderi).
Ik maak dan een vrije interpretatie van de werkeligkheid.”

Schilderen met gevoel

Op Ypenburg exposeerde Liz met schilderijen eerder in de
bibliotheek, Vanuit het thema landschap waren impressies van
haar verblijf in 0.a. Duitsland en Yorkshire in Engeland te zien.
Ondanks de vele buitenlandse indrukken legt ze ook bijzon-
dere Hollandse landschappen vast, waaronder de natuur van
de Delftse Hout, gelegen achter haar woning en atelier in De
Bras.“De bijzondere natuur van Nederland kan mij evenzeer
boeien als de ondergaande zon in Australié, Ik schilder vanuit
mijn gevoel en dat is gerelateerd aan de plekken waar ik kom.
Ik doe overal indrukken op over kleuren en sferen. |k leef om
te schilderen en mijn schilderijen zijn mijn leven. Als ik begin
met een schilderij weet ik nocit waar het eindige. Een schilderij
ontstaat vanuit gedachten en ervaringen. Ik schilder ook wel
in opdracht, maar het blijft mijn interpretatie van het beeld dat
gevraagd wordt. Kunst is om van te genieten, maar het zet ook
aan tot nadenken. En het is bijzonder dat dit met mijn schilde-
rijen gebeurt in galeries of huiskamers over de hele wereld”
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