INTERVIEW MET EEN VAN ONS

Van 18 - 30 maart 1994 is er in de Akbank Bebek Sanat Galerisi te
Bebek een expositie te bewonderen van het werk van Liz Strick van
Linschoten, lid van onze Nederlandse Vereniging. Naar aanleiding
hiervan hebben wij haar geinterviewd.

Liz werkt vier middagen per week op het atelier van de Turkse schilder
Orhan Taylan in Cihangir, vlakbij Taksim. In september 1993 schreef zij
in dit blad al eens een impressie over dit atelier. Liz is getrouwd met
Henry, zij hebben drie zonen, Charlie (17), John (15) en Alexander (10).
Het gesprek vindt plaats hoog in Bebek bij Liz thuis. Prachtig uitzicht
over de Bosporus, met in de voorgrond de markante top van een
enorme naaldboom. Buiten is het grijs en grauw , maar binnen is het
warm en er knappert een gezellig haardvuur.

Ben je al eens vaker geinterviewd?
Nee, nog nooit, jullie hebben de eer!

Sinds wanneer woon je in Istanbul en hoe raakte je hier
verzeild?

We zijn hier nu twee en een half jaar. Dit in'verband met het werk
van Hein, mijn man. Hij werkt voor Shell. We verhuizen elke twee a
drie jaar. Eerder woonden we al in Curacao, Dubai en een aantal keren
in Engeland.

Je spreekt goed Turks. Hoe heb je dat geleerd?

Direct na aankomst ben ik met privélessen begonnen. Dat ging niet
zo heel erg goed, ik zag helemaal geen verbanden. Toen ben ik twee
maanden naar Tomer gegaan. Dat was een intensieve cursus: twee
maanden lang 20 uur per week. En dan nog huiswerk!!

Dat heeft een grote doorbraak gegeven. Nu heb ik per week nog steeds
4 uur privéles.

Kom je uit een kunstzinnig gezin?

Ja, mijn moeder heeft de kunstacademie gedaan. Zij aquarelleerde
voornamelijk. Mijn vader deed illustratief werk, heel erg gedetailleerde
botanische tekeningen met kleurpotlood. Mijn hele leven lang heb ik dat
gezien, dus ik ben er mee opgegroeid. Zelf vond ik tekenen ook altijd erg
leuk. Heb je daartoe een bepaalde opleiding gevolgd? Nee, ik ben
verpleegster geworden, maar in de tijd dat wij in Engeland woonden,
heb ik een O-level en A-level Fine Art gehaald: voornamelijk schilderen,
maar ook wat tekenen. Alle soorten verf leerde je gebruiken en ook
houtskool etc.. Daar heb ik heel veel geleerd, het was mijn springplank
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naar mijn grote wens om echt te gaan schilderen, dat wil zeggen met
olieverf.

Hoe heeft Orhan Taylan je werk beinvioed?

Het belangrijkste is dat hij mij zelfvertrouwen heeft gegeven als
schilder. Ik geloof nu in mijzelf, ik weet nu dat ik het kan. Ik ben nu
niet meer bang om een onderwerp aan te pakken. Nou ja....misschien
portretten...?

Ik ben bij hem mijn eigen stijl gaan ontwikkelen.

Wat is de rol van Orhan Taylan bij het organiseren van je
eerste tentoonstelling?

Orhan Bey heeft mij zeker gestimuleerd, maar heeft nooit met
zoveel woorden gezegd dat ik moest gaan exposeren. Hij gaf me wel
steeds een duwtje om verder te werken. En ik had ook het geluk dat
iemand van de Akbank-gallerie op het atelier van Orhan Bey langs
kwam. 1k was er zelf niet, maar Orhan Bey heeft toen al mijn werk
wat daar stond laten zien.

Wat is qua stijl, onderwerp, kleur kenmerkend voor je werk?
Ik ben begonnen om met behulp van penselen te schilderen ,
maar ben al snel overgegaan op het palette-knife (schildersmes). Dat
heeft mijn stijl enorm veranderd. Ik schilder nu heel wild, duw de verf
er als het ware op. Het schildersmes geeft mij enorm veel vrijheid. Ik
hou er niet van om zo heel gedetailleerd te werken. Dat is niet mijn
stijl, al kan ik het bij anderen wel waarderen. Ik heb een meer
impressionistische stijl.
Kleur is opeens iets heel nieuws voor me. Bij Orhan Bey heb ik leren
werken met een zeer beperkt kleurenpalet. Eigenlijk maar met drie
kleuren. Zijn dat willekeurige kleuren of de hoofdkleuren?
Nee, Rembrandt bijvoorbeeld schilderde altijd op rood canvas. Daarbij
gebruikte hij zwart, oker-geel en wit. Door deze kleuren onderling
volgens een vaststaand schema te vermengen, ontstaan er ineens tien
verschillende schakeringen "kleur”, die nog meer vermeerderd kunnen
worden door ze donkerder of lichter te maken. Zelf werk ik
voornamelijk op een okergele ondergrond. Koop je die? Nee, ik laat
een houten frame op maat maken en span er zelf een effen canvas-
doek op. Met een speciale synthetische verf maak je het doek wit met
twee lagen verf. Daarna doe je er een acryl oker-gele laag over.
Eigenlijk kan je dan pas beginnen met schilderen. Door met zo weinig
kleuren te werken krijg je een zekere harmonie in het schilderij. Je hebt
natuurlijk altijd de vrijheid om er eventueel andere Kkleuren,
bijvoorbeeld rood of blauw, aan toe te voegen. Maar zelf ga ik uit van
het basis-palet en gebruik burned-Sienna (bruin), kobaltblauw en wit,
op een ondergrond van okergeel.
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Hoe ontstaat bij jou een schilderij?

Het is een gevoelszaak, het komt van heel diep. Ik kijk graag naar
werk van andere schilders, ook in tijdschriften. Ik kijk dan naar
vormen van composities en naar de contrasten. Ik ben een heel
systematisch iemand. Ik hou er van een onderwerp te hebben en daar
lange tijd op door te gaan. In het atelier van Orhan Bey zijn eindeloos
veel hoeken en plekjes die ik heb gebruikt om steeds weer datzelfde
onderwerp van een andere kant uit te diepen. Ik werk maar aan één
schilderij te gelijk. Pas als dat klaar is kan ik aan een volgende
compositie beginnen. Ik werk vrij snel, soms heb ik in twee dagen een
schilderij af.Wanneer is voor jou een schilderij af? Ik weet
wanneer ik moet ophouden, ik voel dat. Het grappige is dat Orhan Bey
dat een van mijn sterkere kanten vindt.

Is het een overzichtstentoonstelling of exposeer je meer
recent werk?

Het is allemaal recent werk van de afgelopen anderhalf jaar. Ik
wil graag datgene exposeren, wat ik me hier in Istanbul eigen heb
gemaakt. Omdat het zo anders is dan mijn vroegere werk. Toen werkte
ik met waterverf, gouache, pastel of acrylverf. Nu werk ik alleen nog
met olieverf.

Je woont vanwege het werk van je man steeds in een ander
land. Wat voor invloed heeft dat op je werk?

Ik heb nog nooit eerder zo intens geschilderd als hier. Nu zal
het, als ik hier te zijnertijd wegga, heel moeilijk worden. Zo'n atelier als
waar ik nu werk, bij Orhan Bey, is echt uniek. De manier waarop hij het
atelier runt en ons alles vanaf het begin leert. Hij leert je hoe je verf
maakt, hoe je je canvas in elkaar zet, alles wat je je maar bedenken kan.
En hij heeft altijd een nieuw idee, heel inspirerend.

Het is dit jaar Mondriaanjaar. Wat betekent Mondriaan voor
je 2

Mondriaanjaar? Dat wist ik niet. Als ik aan Mondriaan denk, zie ik
de kleuren rood, geel en blauw. En zwart ook geloof ik. Ik heb er geen
hele diepe gevoelens bij.

Welk schilderij zou je meenemen als je plotseling uit Istanbul
moest vertrekken en je kon maar heel weinig meenemen?

Moet het één van mijn eigen schilderijen zijn? In dat geval zou ik
het eerste schilderij dat ik met het paletmes maakte meenemen. Tja...,
ik bezit  ze helaas niet, maar anders één van die mooie
impressionisten.......

Hoe ontspan je je het liefst?
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Het liefst schilderend, maar anders met een leuke film.
Sentimenteel of romantisch, géén geweld. De laatste film die ik gezien
heb was " A Perfect World". Die was op de grens van mijn tolerantie: het
was wel heel sentimenteel en droevig, maar er zat wel wat te veel
geweld in.

Wat zijn je favoriete boeken ?

Boeken....hmm.... Als ik ze al lees zijn ze art related. Ik heb net
een boek gelezen over Picasso en Matisse, geschreven door Francoise
Gilot, één van Picasso's vrouwen. Dat boek is helemaal het einde. Ze
-beschrijft hoe Picasso en Matisse waren en hoe ze elkaar beinvloedden.

Wat was je lievelings kinderboek?

"De leeuw, en het land in de kleerkast”, van CS. Lewis. Mijn tante,
die vaak bij ons kwam, las het iedere avond voor. Nu leest mijn zoon
Alexander het!

Naar welke muziek luister je graag?

Eigenlijk alles, heel gevarieerd. Klassieke muziek van Chopin en
Mozart. Popmuziek ook. Turkse popmuziek gaat er bij mij ook in.
Muziek is tijdens het schilderen heel belangrijk. Op het atelier van
Orhan Bey is er ook altijd muziek.

Is er iemand die je wel eens heel graag zou willen ontmoeten?

Helaas kan het niet meer, maar ik had Picasso heel graag willen
ontmoeten. Zo'n veelzijdig karakter, aan de ene kant zo rustig, maar aan
de andere kant zo heel grillig.

Eva Rutgers en Bernadette Sengonul




